
Afsluiting Kom-inn 2024 
 
 

Muziekgroep speelt voorafgaand aan de dienst:  
Hillsong Worship – Who you say I am 
 
Zingen: Opwekking – Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U Heer  
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbidding is slechts voor U  
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein:  
En ik ga door de poorten met een loflied,  
want ik wil U ontmoeten deze dag.  
En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op.  
Ik prijs Uw naam, God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U Heer  
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbidding is slechts voor U  
wat ik ook denk of voel. 
 
(Refrein) 
 
Want de Heer is goed.  
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen!  
Ja de Heer is goed, Zijn liefde en Zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
(Refrein) 
 



Welkom en opening 
 
Zingen: Fundament 
Ik bouw op Jezus, anders niet;     )  
het is Zijn bloed dat redding biedt.    )  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;  ) 2x  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.    ) 
 
Refrein:  
Heer, U bent ons fundament.  
Zwak wordt sterk, door al uw werk.  
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  
toont Hij zijn liefde die mij draagt.  
Al woeden stormen om mij heen,  
mijn anker rust in Hem alleen.  
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
(Refrein 2x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
 
Zingen: Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven.  
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt.  
U baant de weg van overwinning.  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij.  



Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag.  
De hemel juicht voor onze Koning.  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
(Refrein 2x) 
 
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. 
 
(Refrein) 
 
 
Terugblik Kominn-tent 
 
 
Zingen: Sela – Verwachten  
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. 
(2x) 
  
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
  
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. 
(2x) 
  



Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
(2x) 
  
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
 
Ff serieus – preek (thema: Expectations vs Reality) 
 
 
Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 



in de allerzwartste nacht.                   
   
(Refrein) 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
(Refrein 2x) 
 
 
Afsluiting 
 
 
Zingen: Sela – Juich want Jezus is Heer / Hij is verrezen 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
  
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 



Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
(2x) 
 
 
Muziekgroep speelt na de dienst: Praise – Elevation Worship 
 


